
Nieuwsbrief Herfst 2024
Hai Nieuwsbrieflezers,

Wat hebben we een hoop gedaan met de stichting afgelopen maanden. Een vakantie, bootcamp, 
Steptember, gamen bij Blast Galaxy.
Geniet van de mooie foto’s en verhalen. Veel leesplezier. Tot de volgende keer!

Melanie Hoffman

Op 30 augustus hebben we de bootcamp in Gouda georganiseerd, in het nieuwe jaar willen we dat vaker 
gaan doen. Reacties waren heel positief, 1 client vroeg al tijdens de bootcamp of dit vaker georganiseerd 
kan worden. De deelnemers bleven naderhand ook gezellig kletsen met elkaar, dus dat was heel leuk om te 
zien! Zelfs collega’s van Voorzet gingen meedoen. Bedankt Veerle voor het mogelijk maken.

Game avond

Op 6 september hebben we een game avond gehad met eten erbij, leuk verslag van Claudia, thanx voor het 
begeleiden. 

Vrijdagavond 6 september was het zover. Het uitje naar Blast Galaxy bleek een succes. 12 cliënten hebben 
zich ervoor aangemeld en hebben allemaal aangegeven dat het voor herhaling vatbaar is, liefst iedere 
maand (!) kreeg ik van een aantal deelnemers te horen! Stel je voor: 2 verdiepingen met allemaal 
verschillende arcadekasten. Voor iedereen wat wils, zoals old scool Mario, Donkey Kong of Pac Man, maar 
ook de Japanse fans, Racefanaten en shooter experts kunnen hier hun hart ophalen en zich helemaal erin 
verliezen. Naast de arcadekasten, staat er ook een voetbaltafel, airhockey (nu even buiten gebruik helaas) 
en flipperkast. We hebben ons van 16.45 uur tot 23.15 uur heerlijk vermaakt, want alle games waren all-in! 
Wel voor het gehoor was het een uitdaging met al die verschillende kasten met zijn eigen geluiden en ook 
nog muziek erbij aan. 
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Maar ik kreeg terug dat de games zo leuk waren dat ze toch helemaal in trance met de game waren en de 
rest niet hoorden. Er waren ook wat felle lampen die soms flikkerden, maar hier heb ik ook geen klachten 
over gehoord. 
Het eten was nog even een uitdaging om voor zijn 13-en een Blast Kipburger met patat of frikandel speciaal 
met patat te bestellen, maar het gaf meteen ruimte om met zijn allen te kletsen en kennis te maken. 
Ik heb ook wat nummers uitgewisseld gezien of de vraag om dit alsnog te proberen gekregen.

Steptember

Steptember was ook weer een succes met meer aanmeldingen dan in Stapril.
Iedereen weer bedankt voor het meedoen en we kregen complimenten over het presentje: 

“Wat een supertof presentje deze keer bij steptember! Bedankt!”

• #3 is geworden: Marco met 501.128 stappen
• #2 is geworden: Katinka met 598.573 stappen 
• #1 die heel veel heeft gelopen met haar dochter van 10 (hoe leuk is dat) en ook mij heeft geplezierd met 

mooie fotos, die later in deze nieuwsbrief te zien zijn. 
Winnaar deze editie is: Ramona met 788.127 stappen! 

Echt waar mensen wat jullie lopen, niet normaal. Deelnemers gaan zelfs extra naar buiten om weer te 
stijgen in het klassement. Echt top gedaan allemaal. De presentjes hebben even op zich laten wachten maar 
als die binnen zijn kunnen jullie de aankomende maanden actief aan de gang.
We kregen ook weer prachtige foto’s binnen ingestuurd door Ramona. 



Agenda
De agenda voor de komende periode; check altijd de agenda op onze website.

Vakantie Blog

Lees ook de blog over de vakantie, gemaakt door 2 deelnemers van de vakantie.
Bedankt Elise en Mindy voor het maken van de Blog!

Altenau, maandag 2 september

De vakantie begon toen de buschauffeur Arjen ons kwam ophalen. Om 9:30 stapte het 1e deel van de groep in Haarlem 

op en om 10:45 de rest van de groep in Utrecht en kon de reis beginnen!

De rit duurde 6 uur en onderweg zijn we 1x gestopt. Om 17:30 kwamen we aan bij het vakantiehuis waar Roosmarie, de 

eigenaresse, ons op stond te wachten. Iedereen kreeg hun kamer toegewezen, daarna een rondleiding. Na het 

installeren in de kamers en het huis ging de kookploeg aan de gang om pasta met saus te maken. Om 19u30 

gezamenlijk gegeten en na het eten nog een avondwandeling gemaakt of spelletjes gespeeld om deze dag af te sluiten.

Altenau, dinsdag 3 september

Vandaag zijn we rustig opgestart met het ontbijt. Rond 11 uur zijn we richting het natuur zwembad gelopen, ging in het 

begin wat moeizaam omdat we moesten wennen aan heuvelachtige paden. Maar ging steeds beter en om 12 uur 

kwamen we aan. Sommige gingen meteen het hele grote natuur zwembad in en andere gingen eerst nog uitrusten op 

een bankje. Het water was perfect, niet te koud en niet te warm. Tussendoor boterhammen gegeten en rond 15 uur 

kwam de bus ons weer ophalen om terug naar het huis te rijden.
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Tot ongeveer half 7 hadden we vrije tijd en de kookploeg heeft lekker aardappels, groente en gehaktballen gemaakt. Na 

het eten nog wat nakletsen en de dag afgesloten met een spelletje.

Altenau, woensdag 4 september

Vandaag was een avontuurlijke dag. 'S ochtends heeft de kookploeg eerst de groente gesneden voor de maaltijdsoep 

van 10 tot 12 uur. Rond kwart voor 1 met de bus richting de stoomtrein gereden en daar in de trein gestapt. De rit 

begon bij station Quedlinburg, we hebben meerdere stations gespasseerd en de trein eindingde in Hasselfelde.

Rond 17 uur waren we weer terug bij het huis, even buiten gezellig nog wat gedronken met elkaar. Om half zeven ging 

de kookploeg weer verder met de soep en brood met kruidenboter. 19u30 gegeten met z'n allen. Na het eten nog een 

korte avondwandeling gemaakt en de dag afgesloten met een spelletje.

Altenau, donderdag 5 september

Vandaag hebben we de hoogte bereikt! Na het ontbijt zijn de laatste boodschappen nog gedaan. Om 13 uur vertrek 

richting de Harz toren. Daar aangekomen de kaartjes gekocht en een paar mensen die bleven beneden. De toren van 65 

meter hoog beklommen, waar het een magnifiek uitzicht over het Harz gebergte was! Er was ook een skywalk, een 

glazen brug waar je even helemaal vrij en één bent met de natuur! Daarna kon je of met de trap of met de Rutsche, 

glijbaan van 110 meter naar benenden. Gemiddeld glij je met een snelheid van zo’n 25 km/uur naar beneden en dat was 

een magische ervaring! De Rutsche was voorzien van allerlei licht- en geluidseffecten. Daarna nog even wat souvernirs 

gescoord en rond 15 uur naar de Biergarten toe om een lokaal biertje als afsluiter te drinken (of sap voor de 

liefhebbers).

Vandaag stond er BBQ op het menu, deze was buiten uitgestald, Arjen de buschauffeur heeft de hamburgers gebakken 

en de helt heeft buiten gegeten de rest zat binnen vanwege de wespen. ’S Avonds nog een laatste drankje en de koffers 

weer inpakken voor vertrek op vrijdag. 
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Altenau, vrijdag 6 september 2024

Vandaag vroeg op om op tijd te vertrekken richting Nederland, half 8 ontbijt, daarna opruimen en klaarmaken voor de 

terugreis! Voor vertrek nog even een groepsfoto gemaakt en om 10 uur vertrekken richting Nederland.

Na 2 tussenstops zijn we om 18 uur in Utrecht aangekomen, waar we afscheid hebben genomen van elkaar. Rond 19 

uur was de bus weer terug in Haarlem en is de vakantie afgelopen.

Bedankt! Desiree en Nanette voor het begeleiden van de vakantie


